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Advent, verwachting, vrede vieren

in deze machteloze tijd?

Waar aanslagen het kwaad bestieren,

een laffe, ongelijke strijd.

Waarom zou je van hoop nog spreken,

waarom zou er nog vrede zijn?

Zolang de mensen elkaar breken,

een stad of land doorbloed van pijn.

Nu even verder niets meer zeggen,

de beelden zeggen ons genoeg. 

Het Kind weer in de kribbe leggen,

dát Kind dat onze zonden droeg.



Wilt u een bezoekje?
Dan kunt u contact opnemen met

Sita Veninga
058 257 3506


